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Bedankt 
voor uw/jouw komst! 
Zien we u/jou ook op 
de volgende avond(en)?

Blijf op de hoogte via WhatsApp & scan de QR-code

''GELOOF & GEVOEL''''GELOOF & GEVOEL''

D . V .  D O N D E R D A G  
1  O K T O B E R  2 0 2 6

Spreker: Ds. C.J. Meeuse
Onderwerp: ''De bruid van Christus''

D . V .  D O N D E R D A G  
3  D E C E M B E R  2 0 2 6

Spreker: Monica Nieuwenhuijse- Thijsen
Onderwerp: Vergeving



1. Opening: Ouderling J.J.W. Goudzwaard

2. Lezen: Johannes 6 vers 47-59 & 66-71
47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
48 Ik ben het Brood des levens.
49 Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn
gestorven.
50 Dit is het Brood, Dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan
ete en niet sterve.
51 Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand
van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik
geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.
52 De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons Deze Zijn
vlees te eten geven?
53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij dat gij
het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij
geen leven in uzelven.
54 Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en
Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
55 Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed is waarlijk drank.
56 Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij en Ik in hem.
57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft en Ik leef door den
Vader, alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.
58 Dit is het Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders
het manna gegeten hebben en zijn gestorven; die dit Brood eet, zal in der
eeuwigheid leven.
59 Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapérnaüm.
-
66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet
meer met Hem.
67 Jezus dan zeide tot de twaalve: Wilt gijlieden ook niet weggaan?
68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot wien zullen wij
heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des
levenden Gods.
70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalve uitverkoren? En één uit u is
een duivel.
71 En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskáriot; want deze zou Hem
verraden, zijnde een van de twaalve.



3. Zingen: Psalm 84: 1, 3
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O HEER’, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om ’s HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

4. Lezing: Ds. G. J. Baan - 'Geloof & gevoel'

5. Zingen + collecte: Psalm 105: 5, 24 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,
Opdat het altoos Hem zou vrezen;
Zijn wet betrachten, en voortaan
Volstandig op Zijn wegen gaan.
Men roem’ dan d’ Oppermajesteit,
Om zoveel gunst, in eeuwigheid.

6. Pauze
7. Beantwoording vragen
8. Dankwoord namens commissie
9. Sluiting: Ds. G. J. Baan

10. Zingen: Vaste Rots van mijn behoud
1 Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden: Gij alleen.

QR-code collecte

Collecte na de lezing is bestemd voor
de onkosten van deze avonden
Vragen? Schrijf en lever die aan het
begin van de pauze in bij de koffietafels,
zie collectezak, briefjes en aanwijsbord
In de pauze is er een verkooptafel met
thema gerelateerde boeken aanwezig
Graag de pen aan het einde van de
avond inleveren
Aan het einde van de avond is er de
mogelijkheid om rondom de piano te
zingen. Zien we jou/u daar?

3 Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, Die zalig maakt,
Die de arme kleedt en voedt,
Die de zondaar leven doet.

4 Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.
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AANTEKENINGEN
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