
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Op weg naar Hemelvaart  

en Pinksteren” 

Heilsfeitviering Siloah Gebied Zuid 
  



Welkom door Ineke de Visser – manager zorg 

Samenzang: Psalm 47:3  

God vaart, voor het oog, 

Met gejuich omhoog; 

't Schel bazuingeluid 

Galmt Gods glorie uit. 

Heft den lofzang aan, 

Zingt Zijn wonderdaân, 

Zingt de schoonste stof, 

Zingt des Konings lof 

Met een zuiv'ren galm, 

Met een blijden psalm; 

Hij, de Vorst der aard', 

Is die hulde waard. 

Opening door ouderling van Luik 

Schriftlezing:  
Handelingen 1: 6-10 
Handelingen 2: 1-4 
6. Zij dan die samengekomen waren, vraagden Hem, 
zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het 
Koninkrijk wederoprichten? 
7. En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de 
tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht 
gesteld heeft;  
8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen 
Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen 
zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaría, en 
tot aan het uiterste der aarde. 
9. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij 
het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. 



10. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden terwijl 
Hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte 
kleding. 
 
1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, 
waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 
2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, 
gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en 
vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 
3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van 
vuur, en het zat op een iegelijk van hen. 
4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en 
begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest 
hun gaf uit te spreken. 
 
Gebed 

Samenzang: Psalm 68:9  

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 

Zijn tien- en tienmaal duizend sterk, 

Verdubbeld in getalen. 

Bij hen is Zijne Majesteit, 

Een Sinaï in heiligheid, 

Omringd van bliksemstralen. 

Gij voert ten hemel op, vol eer; 

De kerker werd Uw buit, o HEER! 

Gij zaagt Uw strijd bekronen 

Met gaven, tot der mensen troost, 

Opdat zelfs 't wederhorig kroost 

Altijd bij U zou wonen. 

 



Bijdrage van de Beukelaar: Hemelvaart 

Zondag 18 Vraag 46:  
Wat verstaat gij daarmede: ‘Opgevaren ten hemel’?  
Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde 
ten hemel is opgeheven, en dat Hij ons ten goede daar is, 
totdat Hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de 
doden.  
 
Op de olijfberg staan elf discipelen.  
De Heere Jezus is bij hen.  
Vandaag zien ze Hem voor de laatste keer.  
Veertig dagen is Jezus op aarde gebleven. 
Nu gaat Hij terug naar zijn Vader in de hemel.  
 
De Heere Jezus laat Zijn discipelen niet alleen.  
Hij belooft dat de Heilige Geest, de Trooster, zal komen.  
‘Wacht in Jeruzalem, tot Hij komt’,  zegt Jezus.  
‘En als de Heilige Geest gekomen is,  
zullen jullie overal van Mij gaan vertellen”.  
 
De Heere Jezus breidt Zijn armen uit en zegent Zijn 
discipelen. 
Zijn voeten komen los van de grond.  
Langzaam vaart Hij op naar de hemel. 
Eerbiedig staren de discipelen Hem na. 
Daar gaat hun Koning, hun Heere, hun Zaligmaker.  

 
Zingen: Psalm 116: 1 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer' 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 



Lukas 24: 51 
“En het geschiedde als Hij hen zegende dat Hij van hen 
scheidde en werd opgenomen in den Hemel”.  
 
Ze blijven maar omhoog kijken. 
Ineens komt er een wolk voor Jezus.  
De discipelen zien Hem niet meer.  
 
Samenzang: Psalm 118 vers 12 en 14 
Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och Heer, geef thans Uw zegeningen, 
Och Heer, geef heil op dezen dag, 
Och, dat men op deez’ eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag! 
 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz’ ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder ’s Heeren goedheid loven, 
Want goed is d’ Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
 
 
 
 
 



Bijdrage van de Klimroos: betekenis van Hemelvaart 
Zondag 18 – vraag 49 
Wat nut ons de hemelvaart van Christus? 
Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns 
Vaders onze Voorspreker is’.  
Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker 
pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, 
ook tot Zich zal nemen’.  
Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand 
zendt’.  
Door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar 
Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op 
de aarde is’.  
 
Zingen: Gebed des Heeren: 1 en 3 
O allerhoogste Majesteit, 
Die in het rijk der heerlijkheid 
De heem’len hebt tot Uwen troon, 
Wij roepen U, in Uwen Zoon, 
Die voor ons heeft genoeggedaan, 
Als onzen Vader need’rig aan. 
 
Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’! 
Ai, werp den troon des satans neer! 
Regeer ons door Uw Geest en Woord; 
Uw lof word’ eens alom gehoord, 
En d’ aarde met Uw vrees vervuld, 
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult. 
 
 
 



In de hemel zal de Heere Jezus voor al Zijn kinderen 
zorgen. 
Hij bidt daar voor hen en voor de mensen die nog in Hem 
gaan geloven.  
In de hemel regeert de Heere Jezus als Koning. 
Nog steeds staren de discipelen naar de lucht.  
Maar dan komen er twee engelen in witte kleren bij hen. 
“Wat kijken jullie naar de hemel’?  zeggen ze. 
‘Deze Jezus, Die naar de hemel is gegaan, 
Zal eenmaal op dezelfde manier naar de aarde 
terugkomen’.  
 
De discipelen keren vol blijdschap terug naar Jeruzalem.  
Ze geloven dat ze eenmaal bij Jezus in de hemel zullen 
zijn. 
Daar zullen ze God eeuwig danken dat Hij Zijn Zoon 
gegeven heeft voor hun zonden.  
 
Als de discipelen in Jeruzalem aan komen, gaan ze naar 
de opperzaal. Ze bidden eerbiedig en zonder ophouden 
of de Heilige Geest mag komen.  
 
Samenzang: Psalm 89: 7  
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht                                             
van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe;                  
Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 



Vertelling over Handelingen 1: 6-10 &                    
Handelingen 2: 1-4 door Ouderling van Luik 
 
Samenzang: Psalm 119: 86 
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 
 
Bijdrage van de Rondas: Pinksteren 
Zondag 19 vraag 50  
Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand 
Gods? 
Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij 
Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke 
Kerk. Door Wien de Vader alle ding regeert’.  
 
Een Wind doorwaaide stad en tempelhof,  
en werkte als een vuur.  
Drieduizend mensen knielden in het stof,  
in de gezegend uur.  
Gods Geest had hen gegrepen in het hart,  
en overtuigd van schuld.  
Dit heeft met onmogelijke smart, hun binnenste vervuld.  
 
Zingen de wijs van ‘de tien geboden’ 
O, Heere, geef ons ook die zegen  
Van Hemelvaart en Pinkfeest.  
Dan ken ik U in al mijn wegen,  
Dan leef ik door Uw Zoon en Geest  



O, Heere, geef ons ook die zegen,  
Waar U bent, o Drie- enig God!  
Dan wil ik U eerbiedig loven,  
en leef ik volgens Uw gebod.  

 
Spreekstem;  
En door die mensen in hun zielsgemis,  
werd het Evangeliewoord.  
Geloof in Christus tot behoudenis,  
met blijdschap aangehoord.  
Drieduizend mensen werden toegebracht,  
op het eerste Pinksterfeest.  
Ze bogen voor Gods kracht,  
bewerkt door Woord en Geest.  
 
Spreekstem;  
Gods Geest, Die in het midden van de Kerk,  
zo rijk werd uitgestort.  
Gaat altijd door met Zijn werk,  
Gods hand komt niets te kort! 
 
Zingen: Heer ik hoor van rijke zegen  
Heer! ik hoor van rijke zegen,     
Die Gij uitstort, keer op keer; 
Laat ook van die milde regen 
Dropp'len vallen op mij neer; 
Ook op mij, ook op mij, 
Dropp'len vallen ook op mij. 
 
Ga mij niet voorbij, o Herder! 
Maak mij gans van zonden vrij; 
Vloeit de stroom van zegen verder, 



Zegen and'ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja, ook mij, 
Zegen and'ren, maar ook mij! 
 
Samenzang: Psalm 21: 1 en 13 
O HEER, de Koning is verheugd 
Om Uw geducht vermogen; 
Uw heil zweeft hem voor d' ogen; 
En met wat blijde zielevreugd 
Zal hij, door al Uw daân 
Verrukt, ten reie gaan! 
 
Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht; 
Zo zal ons vrolijk zingen 
Door lucht en wolken dringen; 
Zo wordt Uw heerschappij en macht 
Door ons, nog eeuwen lang, 
Geloofd met psalmgezang. 
 
Bijdrage van de Boog: Pinksteren 
Vraag 51  
Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons 
Hoofd Christus?  
Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heiligen Geest in ons, Zijn 
lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat Hij ons 
met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.  
 
Zingen: psalm 87: 5  
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speelliên op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 



Zingen: Roept uit aan alle stranden 
Roept uit aan alle stranden, 
Verbreidt van oord tot oord, 
Verkondigt allen landen 
Het Evangeliewoord! 
Het Evangeliewoord! 
  
De doven moeten horen. 
De onkundigen verstaan, 
Den blinden 't heillicht gloren, 
De kreuplen leren gaan; 
De kreuplen leren gaan; 
 
De treurenden vergeten 
Hun leed en droefenis, 
En al wat arm is weten 
Dat daar een Heiland is! 
Dat daar een Heiland is! 
 
Vraag 52 
Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen 
de levenden en de doden?  
Dat ik in alle droegenis en vervolging met opgerichten 
hoofde even Dezelfde Die Zich tevoren om mijnentwil 
voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij 
weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel 
verwacht’.  
Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis 
werpen’, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de 
hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.  
 
 



Zingen: Psalm 72: 11  
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;  
Men loov' Hem vroeg en spâ;  
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,  
Met Amen, Amen na 
 

Dankgebed door dhr. J de Bruine, voorzitter 
cliëntenraad Siloah 
 
Samenzang: Psalm 43: 3 
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Bij de uitgang word er gecollecteerd voor:  
Vrienden van Siloah Comité Zeeland 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop bent u van harte welkom in de zaal van de kerk 
voor een moment van ontmoeting.



 


